« Een aards lichaam wordt gezaaid,
een geestelijk lichaam verrijst ». (Kor. 15-42-44)
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Dankbaar aandenken aan de Heer

Richard JOURET

echtgenoot van Mevrouw Marie ROELAND.

Geboren te Elst op 10 december 1906 en god-
vruchtig overleden in het Sint-Franciscustehuis
te Opbrakel op 5 april 1989, gesterkt door de
HH. Sakramenten der zieken.

PASEN, in de verrijzenis en de heerlijkheid
straalt ons het eeuwig leven toe. Ontroerend
soms klinken de woorden in de nieuwe Litur-
gie van de Kerk wanneer ze bidt voor haar
overledenen :

Ik ben gevangen in mijn onvermogen,

hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand.
Zult Gij mij bergen in uw mededogen ?

Mag ik nog levend wonen in uw land.

Mag ik nog eenmaal zien met nieuwe ogen ?

Het is een gebed van menselijk medeleven en
kristelijke hoop! Want wij geloven dat God
ons veel beter kent dan we bevroeden, wat
ons mensenhart beroert en wat ons voortdrijft
in dit leven.

De levenstocht van Richard was een tocht van
vele jaren in onverdroten werkzaamheid, met

geduld en onderwerping heeft hij zijn ziekte
gedragen tot het einde en het afscheid kwam.
Hij ruste nu in Gods erbarmen.

Mijn dierbare vrouw, mijn oprechte dank voor
uw liefdevolle toewijding en zorgen al de jaren
van ons samenzijn in lief en leed. De Heer
lone het U en trooste U in uw eenzame dagen.
Gedenk mij in uw gebed.

Aan het personeel van het Sint-Franciscustehuis
mijn oprechte dank voor de toegewijde zorgen.
Het heeft mijn heengaan verlicht en verzacht.

De families JOURET - MEERSCHAUT -
ROELAND - VAN LIERDE,
danken U voor uw blijken van kristelijke
deelneming.

Druk. Devleeschouwer, Brakel




