"Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God Zijn vriendschap en Zijn liefde geven."

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Irma JOURETZ

weduwe van Georges LIVIINS

geboren te Ronse op 6 augustus 1903 en
godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 23 oktober 1995,
gesterkt door het sakrament van de ziekenzalving.

De families
JOURETZ, LIVIJNS,
DESMET, FLAMEE,
danken U voor de blijken van deelneming
en gebed.

Namis op maandag 13 november om 19.30 uur.

RouwtL. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, 9660 BRrakeL

Met veel verdriet maar vooral met grote dankbaar-
heid nemen wij vandaag afscheid van een geliefde
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder en van
een gelovige en dienstbare vrouw.

Zij heeft het geluk gehad een gezegende ouder-
dom van 92 jaar te bereiken, een lang leven vast
en zeker, maar ook een rijkgevuld en een voorbeel-
dig leven. Niemand van ons zal kunnen ontkennen
dat zij moedig en trouw was aan haar levensop-
dracht. Zij leefde om anderen gelukkig te maken.
Samen met vader, die te vroeg gestorven is, stelde
moeder gans haar leven in dienst van haar gezin,
haar lieve kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Zij was terecht fier op haar familie. Zij stond steeds
klaar om hen te helpen. Haar ontspanning vond zij
in het lezen van boeken, kijken naar T.V. en in het
breien.

Bijzonder gelukkig was zij, te mogen ervaren dat
haar zoon Maurice en schoondochter Jeannine, die
bij haar inwoonden, haar thuis vertroetelde en ver-
zorgde en haar reeds een stukje hemel bezorgde,
bijgestaan en geholpen door de rest van de familie.
Vooral haar gelovig vertrouwen in God en haar
paternoster die zij regelmatig bad, waren voor
haar een steun en bemoediging in haar leven.
Wij geloven dat wat zij gedaan en nagestreefd heeft
ten goede zal komen aan hen die achterblijven en
dat haar voorbeeld ons zal blijven inspireren. Zij blijft
in ons hart, in onze gedachten en in onze levensinzet.

Bobonne, we zullen je nooit vergeten, omdat je diep
in ons altijd aanwezig zult zijn.

Beste kinderen, bedankt voor de vele mooie en ge-
lukkige jaren die wij samen in lief en leed doorge-
bracht hebben.

O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand begeleid haar
tot voor Gods aanschijn.




