Een deugdzaam mens leeft in vrede en sterft
zonder vrees. H Aug,
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

FLORENCE JOURQUIN

weduwe van Mijnheer

HENRI DE VOS

geboren te Opbrakel de 20 augustus 1876, en er
overleden de 17 februari 1957,
Gezalfd met de H.Olie.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.
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Wie rustig meent zijn einde te kunnen afwach-
ten en de dood te zullen zien aankomen, wordt
zeer dik wijls nog verrast. Inderdaad, zoals O. L. Heer
het zei: “ De dood kome als een dief 1n de nache,,
Voor iedereen is het een plicht in 't belang van
zijn eeuwige vreugde steeds gereed te zyn.

Dat was de duurbare overledene : zij was altijd
gereed en daarom zal het wel gestrookt hebben
met de goddelijke Voorzienigheid, dat zij zo plots
uit het leven werd weggerukt Zij deed haar
plicht; voor haar kinderen bleef zij de moeder
bij wien men steeds welkom was, die deelde in
hun vreugde en meeleed in hun verdriet. Met
welke liefde en toewijding leerde zij haar klein-
kinderen bidden: een bewijs van haar godsdienst-
zin en haar geloof.

Alhoewel de overledene ouder werd voelen we
dit onverwacht heengaan toch scherp aan maar
in ons geloof vinden we de sterkte om dit kruis
te dragen.

Haar laatste jaren waren stil en gelukkig, om-
ringd door de liefde en de hoogachiing van haar
kinderen.

Beminde kinderen, familieleden en vrienden,
als een moeder heb ik mij ingespannen om voor
U allen een goed mens te zijn, en een bezorgde
moeder. Vergeet mijn goede voorbeelden niet;
Blijft trouw aan ons gelocf, aan de kerk en baar
priesters, want dan alleen kunnen we gerust
sterven. Bidt voor mijen gedenkt mii gedurende
het H. Misoffer. Geen tranen of gejammer maar
enkel uw gebad kan mi helpen.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

Zeer getroffen door Uw blijken van diep
kristeliik medevoelen, bieden U hiervoor
hun welgemeenden dank:

De Families DEVOS, HAEGEMAN,
JOURQUIN, PIEYNS :

Nederbrakel Druk. W we O. Surdiacourt



