Dit is de wil van Hem, die Mij heeft gezonden,
dat |k niets verloren laat gaan van wat Hij Mij
heeft gegeven, maar dat |k het op de jongste
dag doe verrijzen. Jo. 6.39.

t

HEER SCHENK DE VERRIJZENIS
TOT EEUWIG LEVEN

aan

de Heer Richard JURE

echtgenoot van
Mevrouw Alida VAN ASSCHE

geboren te Nederename op 11 januari 1905 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde op 18
juli 1981, gesterkt door de HH. Sacramenten
der zieken.

Nog maar pas enkele weken geleden zagen
wij Richard met zijn echtgenote Alida blij en
gelukkig voor het altaar temidden van hun ge-
lukkige kinderen en familie om hun gouden
huwelijksjubileum te vieren. Niemand zal toen
gedacht hebben dat het afscheid zo dicht bij
was.

Nu wij zo plots en onverwacht afscheid
moeten nemen van vader, zijn we meer dan
ooit, al het goede en schone indachtig dat we
van hem mochten ontvangen. Al is ons hart
vervuld van droefheid om zijn heengaan, we
vinden toch troost in de herinnering aan zijn
rijkgevulde leven: hij was een man die zich
met hart en ziel gaf aan zijn levenstaak, die

zonder omslag maar met grote toewijding en
goedheid door 't leven ging. bezorgd om het
welzijn van zijn gezin.

Dierbare echtgenote, ge hebt veel genegen-
heid voor mij gehad. Dank voor al uw zorgen ;
niets was u teveel. Aanvaard mijn heengaan
en weet dat wij elkander weerzien.

Beminde kinderen, ik dank u voor uw goed-
heid en genegenheid. Blijft vader gedenken en
weest nu, meer dan ooit een steun voor
moeder.

Beste familie, vrienden en kennissen, dank
u voor alle vriendschap en gedenkt mij, met
allen die mij genegen zijn, in uw gebeden.

Heer Jezus, wees hem barmhartig !

Mevr. Alida VAN ASSCHE, zijn echtgenote ;
De Heer Noél JURE,
De Heer Joél JURE, zijn kinderen ;
De families JURE, VAN ASSCHE,

DE MEYER en MATHU,

danken U van harte voor de blijken
van heid en gebed

g J

NAMIS op zaterdag 1 augustus 1981, te 8 uur.

Ename - Drukk. Vander Stuyft




