Mijn ziel verwacht van U, verlossing Heer.
Ps. 4

Dit is een vroom aandenken en een
uitnodiging tot gebed voor

DE HEER

FLORENT KEERSTOCK

echtgenoot van Mevrouw
GERMAINE VAN CAUWENBERGHE

geboren te Rozebeke op 22 augustus 1914 en
godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-
Elisabeth te Zottegem op 13 oktober 1993,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.
Lid van de St. Barbaragilde

Germaine VAN CAUWENBERGHE,

Valére en Giséle VAN DIJCKE-KEERSTOCK,
Jean-Marie en Ingrid KEERSTOCK-ROELAND,

Jan en Sonja DERNAUCOURT-VAN DIJCKE,
Anja VAN DIJCKE,
Nancy KEERSTOCK,
Cindy KEERSTOCK,

Lien DERNAUCOURT.

De families
KEERSTOCK, VAN CAUWENBERGHE,
VAN HAEZEVELDE en KEYTSMAN,

danken U voor uw kristelijke blijken van
medevoelen en voor uw gebeden.

Deze geliefde overledene zal bij de Heer
niet met ledige handen zijn aangekomen. Hij
heeft als echtgenoot en vader steeds gezorgd
en gewerkt voor al zijn dierbaren.

Samen met zijn dierbare echtgenote heeft
hij een schoon gezin gesticht, hij heeft voor
zijn kinderen gewerkt en gezwoegd ; niets
was hem te veel waar het ging om het wel-
zijn van zijn dierbaren.

Zijn bestaan cirkelde niet rond hemzelf
maar getuigde steeds van mededeelzaamheid,
van bezorgdheid en liefde voor anderen.

Geliefde echtgenote, ik dank u voor alles
wat gij voor mij geweest zijt : mijn hulp en
mijn steun. Moge de Heer u rijkelijk vergel-
den voor zoveel liefde en genegenheid.

Beste kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkind, voor uw oprechte genegenheid en
kinderlijke liefde en zorgen dank ik u van
harte. Wees nu verder de steun van moeder.

Beste zuster, familieleden en vrienden, voor
de kleinste attentie van medeleven of steun
of vriendschap mijn oprechte dank. Blijven
wij in het gebed aan elkaar denken tot wij
allen weer samen zullen zijn in de vreugde
van de Heer.
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