Dit aandenken houde de gedachte in ere

aan Mevrouw

Mathilde Keppens

die geboren werd te Hemelveerdegem
op 17 juli 1889,
op 22 november 1911 alhier in het huwelijk
trad met de heer Arthur De Vlaminck en
naar het eeuwig leven overging drie dagen
véor Kerstmis 1967, gesterkt door het
H. Sacrament der zieken.

Het is aangenaam wanneer men na een lang
leven hier op aarde mag overgaan naar de
onvergankelijke eeuwigheid bij God, met
de overtuiging dat men God heeft trachten
te dienen volgens Zijn voorschriften en
geboden, en weer zijn leven mag over-
schouwen met gerust gemoed, dat men
gehandeld heeft volgens het kristelijk ge-
weten.

Lieve moeder en grootmoeder, de warme
genegenheid en de stralende vreugde waar-
mee gij ons steeds wist te omgeven, blijven
het getuigenis van uw geluk en uw fierheid
om ons. Wij zullen dat beeld van uw leven
bewaren in grote, dankbare liefde.

Beminde kinderen en kleinkinderen, fami-
lieleden en vrienden, uw talrijke attenties
brachten me Gods goedheid voor ogen en
daarom gedenk ik u hierboven. Onze he-
melse Moeder weze uw sterkte. Eens zullen
wij allen rond de kribbe verenigd zijn in
het eeuwige Bethlehem.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
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De families

KEPPENS, DE VLAMINCK,
MORREELS, HENDRICKX,

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond Iin hun rouw

Uitg. L. Engels, Koster, Hemelveerdegem




