« De rechtvaardige zal in vrede zijn ».
(Wijsheid, 4,7)
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THEOFIEL. KESTELEYN

weduwnaar van Mevrouw
MARIA DE WOLF

geboren te Velzeke, op 15 januari 1890 en god-
vruchtig overleden te St.-Maria-Lierde, op 8
december 1979, nadat hij de Pauselijke zegen
en de Ziekenzalving ontvangen had.
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Naast tal van andere gaven heeft God deze
man begiftigd met twee bijzondere geschenken :
lengte van dagen en een heldere geest tot bij
zijn levenseinde. Daardoor kende hij nog een
familieleven, kon hij de genegenheid van kin-
deren en kleinkinderen waarderen, meeleven met
het spel van zijn achterkleinkinderen en hun
lieftalligheid bewonderen. Zijn oud kristelijk ge-
loof beleefde hij dag na dag en gaf er blijk van
telkens hij de H. Kommunie thuis ontving bij ge-
legenheid van de hoogdag : zijn gevouwen kno-
kige handen, de gebedsstilte die hij onderhield,
de ernst waarmee hij dit gebeuren meemaakte,
't waren zovele tekenen dat deze man tijdens
zijn lange leven zich werkelijk van God afhan-
kelijk gevoeld had en zijn hele leven naar Hem
gericht had.

Dierbare kinderen, ook voor mij is nu het
ogenblik gekomen om u hier op aarde te verla-
ten. Ik heb mijn best gedaan om voor u allen
een goede vader te zijn. Gij hebt mij uw kinder-
lijke genegenheid betoond, wat mij steeds ge-
lukkig heeft gemaakt. Ik bedank u allen, vooral
omdat ik mijn oude dag heb mogen doorbrengen
in één van uw gezinnen waar men mij met de
beste zorgen omring heeft tot in mijn laatste
uur. Moge mijn beeld nimmer uit uw geheugen
verdwijnen en uw geloof u de zekerheid geven
dat wij elkaar terug ontmoeten bij de Heer. Nu
zult gij samen met al onze familieleden mij wel
willen aanbevelen bij God : « God, aanvaard deze
mens na volbrachte levenstaak. Verricht aan hem
het wonder van het eeuwig leven, en schenk aan
ons de troost van Uw Geest: de belofte van
geluk en weerzien later in Uw Vaderhuis. Amen».




