Wat jij voor de minsten der mijnen hebt
gedaan, dat heb je voor Mijzelf gedaan.

..l.

Voeg een gebed bij dit vroom aandenken
van Mevrouw

Madeleine KESTELIJN

echtgenote van de Heer
Robert VAN DER LINDEN,

geboren te Zegelsem op 31 oktober 1916 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te
Oudenaarde op 6 november 1975,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Geen afstand was te ver, geen moeite te
groot, geen bel te hoog, geen deurke te klein,
overal wist zij met haar gemoedelijke taal
en openhartige glimlach het ijs... te breken
en eerlijke en goede relaties op te bouwen.

Van jongsafaan heeft zij gewerkt met ijver,
die iedere tegenslag te boven kwam en an-
deren tot werkzaamheid inspireerde. Kilome-
ters legde ze af voor zaken, tot vreugde van
oud en jong, maar ook legde ze kilometers
af, waar ze met plezier anderen wist te hel-
pen. Haar hart, dat vroegtijdig door een on-
geval had geleden, was ruim en open ge-
worden, om leed en vreugde van anderen te
dragen en te bergen of hulp en raad te bie-
den. Druk als zij in de weer was als spil
van gezin en gewin, wist zij tevens tijd te
scheppen voor hartelijkheid en gastvrijheid.

Zij bezat de grootheid van de eenvoud,
die zich niet schaamde voor om 't even welk
werk. Wie haar zag werd getroffen door de
adel van haar werkdrift en wilskracht, maar
stond dan weer versteld van de opborrelende
rijkdom van haar gul hart.

Door de medische wereld vrij vroeg opge-
geven, voelde zij voor 't eerst hoe lijden
haar krachten oversteeg. Moeizaam werd ze
gelouterd om afstand te doen van werk en
leiding, om tijdig zich klaar te maken voor
de laatste, grote reis... Troost en toevlucht
vond zij in het gebed tot O.-L.-Vrouw van
Kerselare en vele andere heiligen, die zij
langs zovele dorpskermissen aanroepen wist
tegen welke kwaal ook. Maar uiteindelijk
werd haar ingegeven dat in- en rond de mees-
te kerken, niet-om-niet, een Kalvarieberg
stond, waarheen Kristus ook ons in het voor-
bijgaan uitnodigt... Met Hem heeft zij - na
strijd - alles in handen van de Vader gelegd.
Hoe blij was zij in een vertrouwd zieken-
huis weer iets van Zijn liefde te ervaren in
de diepmenselijke steun van al het personeel.

Mijn beste Robert, samen hebben wij veel
gebouwd, opgebouwd en tevens ons geluk
uitgebouwd. Samen met Christine en Roger
dank ik U voor je liefdevolle zorgen.

Beste oude vader, zusters en broers, fami-
lieleden, geburen en ontelbare vrienden, tot
weerziens waar wij allen zijn verwacht en
bidt voor mij, samen met de godgewijden
van onze stam.

Heer, maak, dat zij die op aarde =zovele
deuren met vreugde deed opengaan door haar
sociale dienstvaardigheid, nu ook voorgoed
de poort van de Hemel ziet opengaan; wil
dan geduldig luisteren als ons Madeleine met
haar goed hart U al onze miseries vertelt...

De families KESTELIJN, VAN DER LINDEN,
STASSENS, DE BIE,

danken U voor uw gebeden en blijken
van kristelijk meeleven.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




