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VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria KESTENS

weduwe van De Heer Gustaaf LINTHOUT

geboren te Nederbrakel op 2 juni 1900
en godvruchtig overleden
in het rustoord "Najaarszon"
te Brakel op 12 mei 1996,
gesterkt-door het sakrament van de
ziekenzalving.

De families:
KESTENS - LINTHOUT
CARLIER - GOSSEYE
danken U voor uw gebed
en medeleven.

Namis op vrijdag 31 mei 1996 om 18.30 uur
in de dekanale Sint-Pieterskerk te Brakel.

Afscheid nemen

is met zachte vingers

wat voorbijis

dichtdoen

en verpakken

in goede gedachten

der herinnering. (Ward Bruyninckx)

Als ik ooit doodga,

verstik me dan niet in je tranen
maar schep een herinnering
aan mijn lach,

niet op mijn graf

maar daar waar ik gelukkig was.

God, haar heengaan doet ons pijn, neem
Gij de droefheid weg uit ons hart door het
geloof in Uw eeuwig leven.

H.Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.




