,, Uit de diepte roep ik, Heer
Aanhoor mijn bede .

T

VROOM AANDENKEN
aan de heer

ALBERT KETSMAN

echtgenoot van mevrouw

Louisa Pieters
geboren te Sint-Maria-Lierde op 29 april
1916 en godvruchtig overleden in het A. Z.
te Gent op 25 december 1980, nadat hij de
pauselijke Zegen en de Ziekenzalving ont-
vangen had.

Gepensioneerd mijnwerker

De families Ketsman, Pieters,
Sterki en Van Hooland

danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid en deelneming 1n
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Uitg. G. Holderbeke, Ophasselt

In de dagen dat wij de verschijning van Gods
Licht op aarde herdenken is Albert naar dat
Licht toegegaan. Als mijnwerker heeft hij
de duisternis van de ondergrondse mijn-
gangen gekend, tijdens zijn leven waren
donkere dagen van ziekte en lijden zijn deel.
Het Kerstkind nam hem op in het eeuwige
Licht.

Dierbare echtgenote en beminde kinderen,
de mogelijkheden die het leven mij gaf heb
ik aangewend om u gelukkig te maken. Uw
welzijn had ik voor ogen bij alles wat ik
ondernam. Nu de dood mij uit uw midden
weggehaald heeft, vraag ik u, geliefde
kinderen, dat gij de steun en de troost
zoudt blijven voor moeder, met wie ik de
blijlde en de droeve dagen van het leven
gedeeld heb, en met wie ik samen voor u
gezorgd heb. Beminde echtgenote en ge-
liefde kinderen, ik dank u om uw genegen-
heid en liefde die ik tijdens mijn dagen van
ziekte steeds op een bijzondere manier van
u heb mogen ondervinden. De enige hulp
die gij mij nu over de boord van het graf
heen nog kunt bieden is uw bidden tot
God voor mijn zielerust. Dat gij mij deze
liefdeblijk niet zult onthouden, daar ben ik
zeker van.

God, het wonder van een mensenleven is
Uw werk, Uw schepping. Uit liefde voor
deze mens is Uw Zoon op de wereld ge-
komen en is Hij de kruisdood gestorven.
Wij vragen U, Heer, laat deze echtgenoot
en vader toe in Uw onvergankelijk Licht,
en geef hem, na zijn verblijf hier op aarde,
de gave van uw eeuwig Leven.




