De dood is het einde van den arbeid, de
beloning onzer beproevingen, de kroon
van ons strijden. H. Joh. X
.l.
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

REMI KETSMAN
Echtgenoot van Mevrouw
Emma HAEGEMAN

Geboren te Ste Maria-Lierde de 28 Januari 1876,
en er zeer godvruchtig overleden, de 20 Oct. 1952.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij was een verkleefde echtgenoot, een
voorbeeldige huisvader een goede kristen
die zijn talrijke kinderen in eer en deugd
heeft opgevoed. Samen met zijne echtgenote
werkte en zorgde hij voor 't geluk wvan
zijn huisgezin. Groot zullen bij God de
verdiensten zijn van dezen die voor de
opleiding hunner kinderen zullen gezorgd
hebben.

Bemind van God en van de mensen,
blijft zijne gedachtenis in zegening.
Eccl. XLV-1.
Teergeliefde Echtgenote en duurbare
kinderen, ge kent mijn liefde en genegen-
heid, mijn zorgen en toewijding voor U.
Troost u, ik verlaat een land van ellende
voor het rijk van de vrede. En gij, mijne
kinderen, blijft uw moeder eren, weest al-
toos door dezelfde banden van vriendschap

verenigd en weest dankbaar met voor mij
te bidden.

H. Hart van Jezus, zegen ons huisgezin.
(300 dg. afl.)

Zeer getroffen door Uw blijken van
diep christelijk medevoelen, bieden U
hiervoor hun welgemeenden dank ;
De Familiéen KETSMAN-HAEGEMAN-
VAN DE WIELLE-DE POOTER en
TUYPENS.

Uitg. L. Surdiacourt, koster, St-M.-Lierde.




