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VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Jan KEYMOLEN

Echtgenoot van Mevrouw
Irma MAESSCHALCK

Geboren te Nieuwerkerken op 16 februari 1924
en er plotseling overleden op 13 april 1977.
Gesterkt door het H. Oliesel in extremis

Onverwachts is vader nog van ons heenge-
gaan. Hoewel we reeds lang wisten dat zijn
ziekte hem stilaan ondermijnde, zodat hij
dikwijls overmand werd door last en kommer,
droeg hij de zijnen een grote genegenheid
toe. Hij ging fier op zijn vrouw en kinderen
telkens hij werd opgebeurd.

Duurbare echtgenote, dank voor uw algemene
edelmoedigheid. God lone u voor al wat u
voor mij gedaan hebt, door uw engelachtig
geduld waart ge mijn troost en bracht ge me
moed als de angst mij overviel.

Beminde kinderen, ook voor u is het afscheid
pijnlijk. Mijn grootste wens is dat ge geluk-
kig door het leven moogt gaan, betrouwend
op de Heer.

Troost en sterkt elkaar en ook moeder in de
droefheid van mijn plotse heengaan. Uw aller
gebed begeleide mij tot de eeuwige rust in
vrede.

Geliefde familie, kennissen en vrienden,
vaart wel en gedenk mij in uw gebeden.
Moge de paasvreugde Hem ten deel vallen !

Mevrouw Irma MAESSCHALCK,

Eddy en Anita KEYMOLEN-
VAN VAERENBERGH,

Greta KEYMOLEN en verloofde
Eric WAUTERS,

De families :
KEYMOLEN, MAESSCHALCK,
VAN ROSSEM en MERTENS,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Begraf. De Rycke, Nieuwerkerken - T. 21.54.21




