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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

lvonne KEYTSMAN

echtgenote van
de heer Raymond OPSOMER

Zij werd geboren te Etikhove de 1 juli 1913, en

overleed te Ronse de 8 november 1970, gesterkt

door de Genademiddelen van onze H. Moeder
de Kerk.

Een beminde en geéerde echtgenote en moeder
werd ontnomen aan de genegenheid van de
haren, helaas, al te vroeg. Zij was er nog lang
nodig als de spil van haar gezin. Zij heeft
haar brood niet in ledigheid gegeten, en flink
de plichten volbracht die zij bij haar huwelijk
op zich had genomen. De Heer alleen kan haar
vergelden naar verdienste.

Laten wij daarom bidden.

Mijn dierbaren, ik wou nog lang voor U zorgen
en genieten van uw liefde. De Heer heeft mij
geroepen uit dit aardse tranendal : Zijn Naam
zij gezegend. Toont mij verder uw genegenheid
in uw gebed en in het H. Offer. Tot weerziens
in het Vaderhuis.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Fr. E.

baar echtgenoot ;

Heer Raymond OPSOMER,

Heer en Mevrouw Norbert VAN BUTSELE-OPSOMER ;
Heer en Mevrouw Urbain VAN DER STICHEL-OPSOMER ;

Heer José OPSOMER en verloofde Mej. Martine Botteldoorn,

haar kinderen ;

Jonge Heer Kurt VAN BUTSELE ;
Jongejuffer Petra VAN BUTSELE,

haar kleinkinderen ;

De families KEYTSMAN, DE VOS, OPSOMER en

VAN CAUWENBERGHE ;

Bedanken U van harte voor uw welwillende

deelneming en godvruchtige gebeden.




