Leven is ’'s stervens aanvang,
Sterven is ’s levens opgang.
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Gedenk in het H. Misoffer en in
uw gebeden de ziel van

JUDITH KIECKENS

weduwe van de heer

Leopold Van Der Straeten
geboren te Aalst op 16 november 1897 en
godvruchtig overleden te Deftinge op 3
februari 1982, bediend met de H. Sakra-
menten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

De families
Van Der Straeten, Kieckens,
Vereecken, Van Der Vorst, Flamée
danken voor uw blijken van mede-
leven in hun rouw en voor de
steun van uw gebed.

Uitg. Miserez, Deftinge

Een grote paus heeft eens gezegd: * Het
lawaai doet geen goed en het goed maakt
geen lawaai. Daar zit gans de levens-
houding van deze overledene.

In stilte en zonder veel lawaai heeft zij
getracht haar plicht te doen als mens en
als christenmens. Haar gedienstigheid om
moeders te helpen en haar bereidheid om
goed te doen als men beroep op haar deed,
was gekend. Trouw aan God en Kerk wilde
zij de mensenliefde van God uitdragen.

Beste kinderen, kleinkinderen, ik dank u
voor de vele jaren van trouw en liefde die
wij samen hebben mogen doorbrengen. Laten
wij daarvoor God blijvend dankzeggen. Laat
ons nu verder één zijn in gebed. Het weze
veor u een troost en een sterkte. Eens
zullen wij terug samen zijn in Gods heer-
lijkheid.

Mijn familieleden, kennissen en geburen,
vergeet mij niet in uw gebed. Zo voelen wij
ons het best verenigd.

Mijn vele vrienden van de bond der gepen-
sioneerden, ik was zo gaarne midden onder
u. Ik dank u voor de vriendelijkheid die ik
van u mocht ondervinden.

Heer, roep mij niet terug midden in mijn
werk. Roep mij niet terug zolang ik mijn
ziel nog niet gevormd en mijn taak nog
niet volbracht heb. Maar wanneer ik mijn
tijd eenmaal vervuld heb en mijn oogst rijp
is, laat mij dan tot U komen, al jubelend
mijne garve dragend.




