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Ik heb gekend dien ouden, grijs gedaagden,
dien fellen, goeden, wel gezinden man, dien
blijden ouderling, dien sterken onversaagden,
dien edelen mensch, dien christen

(G. Gezelle).

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Auxence KILLEMOES
ochtgenoot van Mevrouw Julia VAN LIERDE,

geboren te Parike op 10 december 1894 en er
godvruchtig overleden op 24 juli 1986,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Gewezen zaakvoerder A.B.B.
Oudstrijder-oorlogsinvalide 1914-1918.

Onderscheiden met de eretekens van Officier
in de Kroonorde van Leopold Il, met Gulden
Zwaarden en verscheidene andere eretekens.

Een liefdevolle echtgenoot, goede vader en
grootvader is van ons heengegaan na een ver-

dienstelijk leven vo! ijver, zorg en attenties
voor zijn familie.

Lieve echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
wij hebben lang samen gelukkig mogen zijn.
Dank U voor de goede zorgen tijdens mijn
laatste levensdagen die |k mocht doorbrengen
in uw midden.

« God is de gever van het leven, Hij is de
overwinnaar van de dood ».

Vader in de Hemel, maak ons sterk in het
verrijzenisgeloof, om ons ook nu nog blijvend
in liefde verenigd te weten.

De families

KILLEMOES, VAN LIERDE,
DE TAND, INION,
danken U.

De namis wordt opgedragen op donderdag
11 september 1986 om 19.30 uwur.

Druk. Devieeschouwer-Hoste en zonen, Brakel.
Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek.
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