Kom, Heer Jezus! (Apoc. 22, 20)

l.
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

CLARA KILLEMOES

weduwe van Mijnheer

FIRMIN VAN NIEUWENHOVE

Geboren te Parike, de 23 oktober 1879
en er godvruchtig overleden de 10 augustus 1963.
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en der stervenden.

Lid van de Voortplanting van het Geloof
en van de Confrerie van de H. Barbara.

Onze oude moeder is gestorven: maar zij
leeft en blijft leven, niet alleen in haar beel-
tenis aan de wand, maar in de beeltenissen
van al haar kinderenen in al hun harten, en
hoog in de hemel in het hart van God zelf.

Kinderen, moeder zegent U dankbaar voor
uw goedheid en zorgen. Vader en moeder
wachten U in de hemel. Heft uw hoofden,
te midden van de ernst der tijden, hoopvol
omhoog en legt uw moeilijkheden neer in het
Goddelijk Hart van Jezus, ons Leven en
onze Verrijzenis.

En gij mijn kleinkinderen, eert uw ouders,
bemint elkander, dan zal de vrede des Heren
en geluk van hierboven uw deel zijn tot in
de lengte van dagen, zoals het ook met mij
is geschied.

Dierbare familie en vrienden, het enige wat
ik van U verlang is een vroom gebed, vooral
in de wekelijkse zondagmis. Tot weldra in
de hemel.

Mijn Jezus,. barmhartigheid !

De Families KILLEMOES. VAN NIEUWEN-
HOVE. DE TANDT en DONCKERWOLKE.

zeer gevoelig aan de genegen blijken van
innige deelneming en vurige gebeden, danken U van
harte.

Uitg. L. Surdiacourt, St -Maria-Lierde




