Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

ks
BID VOOR DE ZIEL
van
MEVROUW

Elodie KILLEMOES

echtgenote van Emiel Van den Abeele,
geboren te St. Maria-Lierde, de 11-6-1864 en god-
vruchtig overleden te St.Maria-Oudenhove, de 31-
10-1948, gesterkt door de laatste HH. Sakramenten
der stervenden.’
Lid van alle godvruchtige genootschappen.

Gelijk een rijpe vrucht van de boom wordt
afgeplukt, zo heeft God haar schone ziel van de
aarde opgenomen en in een beter oord geplaatst.

Van de goede overledene mag het woord uit
onze H.H. Boeken gezegd worden : De ouder-
dom is een erekroon als hij op de weg der ge-
rechtigheid bereikt wordt.

In eenvoud en goedheid heeft zij haar leven
doorgebracht. Als goede echtgenote en moeder
bestuurde zij haar gezin met wijs beleid, bleef
gehecht aan God en Kerk, leerde haar kinderen
God te beminnen en naar zijn geboden te leven.
Haar brood heeft zij niet in ledigheid gegeten.
In beproeving en lijden bleef zij sterk, gelaten
en geduldig.

Haar deugdzaam kristelijk leven zal haar de
eeuwige onvergankelijke kroon des hemels
verwerven.

Beminde echtgenoot, troost U, ik verlaat dit
tranendal voor het rijk van vrede; in den hemel
zullen wij elkander wederzien.

Gij, mijn lieve kinderen en kleinkinderen, ver-
geet uw moeder niet. Ik heb u allen zo bemind.
Eerbiedigt uw ouden vader al de dagen van zijn
leven. Blijft verenigd onder elkaar, dient God
getrouw en leeft zo dat gij de dood nooit hoeft
te vrezen op welk uur hij ook moge komen.

Vaartwel en geeft mij een traan der kinderlijke
liefde en het gebed der kristelijke dankbaarheid.

Bid de vier akten.

De familién VAN DEN ABEELE en KILLEMOES danken Ued. voor Uw

gebeden en blijken van genegenheid.

Uitg. J. Eeckhout, St Maria-Oudenhove.

Dr. « De Beiaard » Sottegem.




