VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Jérome - Florent - Ernest
KILLEMOES

weduwnaar in 1-ste huwelijk van Mevrouw
ZENAIDE LAMPO

en weduwnaar in 2-de huwelijk van Mevrouw
MARIE-LOUISE DE COCK

geboren te Parike, op 24 februari 1891 en god-
vruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te
Brakel, op 26 april 1979, voorzien van de HH.
Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen
«in het stervensuur ».

Dat is het leven : God geeft het ons en neemt
het terug wanneer het Hem belieft. De Heer
is meester over leven en dood. Ootmoedig, ge-
lovig maar met pijn in het hart buigen wij in
onderwerping aan zijn heilige wil.

Vader, groot is het verdriet om uw heengaan,
uw gedachtenis echter blijft ons bij.

Heer, onze God de naam van elke mens staat
gegrift in de palm van uw hand. Wij vertrouwen
U onze dierbare overledene toe. Help ons gelo-
ven dat wij over de dood heen in liefde met
elkaar verbonden blijven.

Mijn geliefde dochter en dierbare familie, vrij
plots ben ik uit het leven geroepen en zo een
scheiden valt des te pijnlijker. De Heer wilde

het zo, betrouwt nu op zijn voorzienigheid en
vraagt in uw gebed dat Hij mij barmhartig weze.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.
H. Jozef, bid voor ons.

De namis wordt opgedragen op 17 juni te 9.30 u.

De families KILLEMOES, FAIGNAERT,
DE COCK, VAN MELLO en LAMPO,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel




