Niemand leeft wvoor zichzelf,

niemand sterft voor zichzelf ;

wij leven en sterven voor God, onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

(naar Rom. 14, 7-8)

Gij die haar gekend hebt,
bewaar in uw gebed en in uw hart
een dankbaar aandenken aan

MEVROUW

ELISA KINDEKENS

weduwe van de Heer
FRANCISCUS HERREGODTS,

geboren te Onkerzele op 11 december
1897 en godvruchtig overleden te Ge-
raardsbergen in de H. Hartkliniek op 14
oktober 1985, gesterkt met de H. Sakra-
menten der zieken.

Lid Broederschap O.L.\V. van 7-Smarten ;
Lid Kristelijke Bond Gepensioneerden.

Goddelijke Vader,

onze levensjaren zijn aaneengenaaid
met verdriet en vreugde,

met tegenslagen en welslagen,

met lijden en verblijden.

Dit heeft deze moeder meer dan anderen
ervaren op haar lange levensweg.

Aan haar gezin en werk

wijdde ze zich geheel en al

en zocht steun en moed bij God

in stil en oprecht gebed.

Moge zij,

die bescheiden door de wereld ging,

nu delen in de eeuwige verheerlijking.
Heer,

laat het beste en schoonste van haar
voortbestaan tot in het vierde geslacht.
Wil ook indachtig blijven

allen die goed voor haar hebben gezorgd
thuis, in het Zieken- en Bejaardentehuis.

O

Voor de blijken van kristelijk medeleven
en uw vroom gebed danken u de families

KINDEKENS, HERREGODTS,
KINDEKENS en TRESIGNIE.
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