DANKBAAR GEDENKEN WIJ IN ONS GEBED
MEVROUW

Maria KINDT
weduwe van de Heer Libert VAN HAEZEVELDE,

geboren te Zegelsem op 13 september 1912
en godvruchtig overleden in de kliniek Sint-
Franciscus te Brakel-Opbrakel op 20 juni 1981,
voorzien van Kristus in Zijn HH. Sakramenten
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

In de komende zomerdagen, terwijl de kin-
deren en veel van ons mensen beginnen te
denken aan een weldoende en verdiende va-
kantie en verlofdagen, heeft moeder van ons
afscheid genomen en is de eewige rust en
vrede ingetreden. Vele jaren kon zij haar
verheugen in een goede gezondheid en heeft
met ijver en toewijding haar kroost gevoed en
opgevoed. De aanhoudende zorgen en inzet
voor haar man en kinderen, was het doel
en de bekroning van haar leven. Altijd was
ze de hulp, de troost en bemoediging en de
toeverlaat van haar gezin.

De laatste jaren kende ze eerst de beproe-
ving en het afscheid van haar zieke man, al
te vroeg helaas! Voor haar kwam tenslotte
ook de kwaal die haar lichaam ondermijnde,

spijts alle zorgen thuis bij haar zuster en
laatst in de kliniek kon geen hulp meer ba-
ten. Zo is Maria, zonder ooit een klacht te
uiten van dit aardse tranendal overgegaan
naar de eeuwige rust en vrede, die God
bereid heeft voor dezen die het leven door
Hem trouw zijn gebleven. Voor alie gelovige
kristenen, is de dood naar Gods woord en
belofte, niet het fatale einde, waar alle Ie-
ven ophoudt, zoals ongelovigen denken en er
naar leven, maar een nieuw begin van
eeuwig en onverstoorbaar geluk en leven.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen,
met dankbaarheid in het hart gedenk ik uw
liefdevolle toewijding voor mij, voor al die
jaren dat wij in lief en leed samen hebben
doorgebracht. U vooral mijn zuster die mij
zo goed en bezorgd hebt bijgestaan in mijn
ziekte. Mijn bekommernis is en blijft dat
het U allen goed gaat en gelovig blijft voor
het verder leven, tot we elkaar ontmoeten in
Gods Vaderhuis. Blijft vader en moeder ge-
denken in uw gebeden.

Namis : zondag 12 juli 1981 om 10 wuur

De families
KINDT, VAN HAEZEVELDE,
FOUQUET, SADONES,

danken U oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Begr. Amand Marroyen, Kasteelstr., Brakel




