Geloofd zij Jezus Christus.

g
TOT ZALIGE GEDACHTENIS

AAN

De Heer Alois KINDTS

echtgenoot van Irma MATTHIJS

geboren te Nazareth op 25 september 1897
en overleden te Opbrakel op 2 juni 1986.

Van vreugden en zorgen heeft hij zeker
ruim zijn deel gehad. In lastige arbeid
heeft hij gezorgd voor vrouw en Kind.
Onze zorgen bekommerden hem, zijn eigen
leed werd stil gezwegen. Toch heeft hij
het geluk gehad van een lang leven.
Gedenk wat hij voor u gedaan heeft en
beveel hem aan Gods goede barmhartigheid
aan opdat hij moge delen in de eeuwige
vrede en vreugde van de hemel,

Allen die gelovig met ons meevoelen dan-
ken we.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.
H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Irma Matthijs,

Marnicq en Ghislaine De Bock-Kindts,
zijn kinderen ;

zijn echtgenote ;

Anneleen De Bock,

Tim De Bock,

De families Kindts - Tiberghien - Rogge -
Matthijs - Vandenbossche,

zijn Kkleinkinderen ;

danken U om uw blijken van deelneming
in rouw en gebed.

Begraf.-Funerarium R. De Pauw-Moreeéls,
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