Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.
¥

BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Emma - Elisa KINT

echtgenote van Mijnheer
Richard SCHIETTECATTE
geboren te St.-Blasius-Boekel op 23 april 1897 en
overleden te Elst op 19 juni 1962,
gesterkt door de Genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.

Door dit onvoorziene afsterven verdwijnt onze
verdienstelijke moeder uit ons midden, doch we
brengen het zware offer met kristene gelatenheid
omdat de Heer het zo gewild heeft : Zijn H. Wil
geschiede !

De dierbare overledene was eenvoudig in haar
geloof, godvruchtig en deugdzaam in haar levens-
wandel. Haar enig verlangen was, haar dagelijkse
plicht in stilte en stiptheid te volbrengen ; en haar
grootste bekommernis was het geluk van haar huis-
gezin.

Gelouterd door een pijnlijke ziekte is zij van hier
heengegaan om in de Hemel te ontwaken en er
het loon van haar deugdzaam leven te ontvangen.

Dierbare echtgenoot, zoon en familie, vaartwel ;
mijn heengaan heeft U verrast : de Heer heeft mij
tot Zich geroepen ; blijft echter God getrouw en
bidt voor mij tot wij elkaar wederzien in de Hemel.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

R. L P.

Heer Richard SCHIETTECATTE, haar echtgenoot.

Heer Gaston SCHIETTECATTE, haar zoon.

De families KINT, SCHIETTECATTE, DE SPIEGE-
LEER en MEIRLAEN,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van christelijke deelneming en danken
u.

Uitg. Van der Stichelen; koster, Elst




