Een eenvoudig en christelijk leven... de
voorbode van een vreedzaam overlijden en
van een eeuwigheid.

T

VROOM AANDENKEN AAN DE ZIEL VAN
DE HEER

RENE KOOLBRANT

echtgenoot van Mevrouw
ANNA DE CUBBER

geboren te St.-Martens-Lierde, op 13 januari

1801 en godvruchtig in de Heer ontslapen te
St.-Martens-Lierde, op 15 februari 1980,
gezalfd met de H. Olie in extremis.

Met heel zijn hart was hij vader. Daarom
spande hij zich in om eerst door hard wer-
ken later een eigen landbouwbedrijf te kun-
nen uitbouwen, geholpen door zijn echtge-
note, die daarbij de zorg had over vijf kin-
deren. Met een lach en een traan zijn vader
en moeder door het leven gegaan... ook over
de lentebloesems van hun beloftevol gezin
kwamen als een late nachtvorst de zorgwek-
kende oorlogsjaren, en de zorgen voor de
groter wordende kinderen, met de wens hun
zoveel mogelijk te kunnen meegeven.

Naarmate bij vader dan de krachten ver-
minderden bleef hij zo gaarne thuis, waar
alles hem zo veelzeggend werd en waar hij
langs om meer ging steunen op de voort-
durende zorg en toewijding van zijn onmis-
bare echtgenote. Weinig woorden... maar
beiden vonden het zo diep gelukkig wanneer
kinderen en kleinkinderen de gouden kroon
mochten zetten op hun huwelijksleven, het
werd als een voorbode van de eeuwige be-
loning, die de Heer voor vader zeker nu
reeds heeft bereid... een bestendig, rustig
en vredevol Hemelhuis bij ons aller hemelse
VADER.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinde-
ren en familie, met goedheid en dankbare
attenties hebt Gij mij altijd omgeven. De
Heer alleen kan dit naar waarde schatten en
U erom lonen. Moge Zijn Liefde uw gene-
genheid voor moeder en voor elkaar bran-
dend houden tot een later samenzijn voor
eeuwig.

De families KOOLBRANT, DE CUBBER,
SOETENS en FAIGNAERT,
zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. J. De Clercq, Sint-Maria-Oudenhove




