" Zij -kent geem pijn meer of verdriel,
nu zal God haar omgeven :

dat is gelukkig leven

en hetl eindigt niet”.

.x.

Ontving door geloof in Jezus Christus
eeuwig leven bij God, onze vader

MARIA HENR!ETTE KRIKILION

echigenote van
ARTHUR DE MECHELEER.

Zij werd geboren te Viane op 14 februari
1910 en is tot haar Schepper teruggeroe-
pen in het Stedelijk Ziekenhuis van Ge-
raardsbergen op 21 juni 1984, voorzien
van de ziekenzalving «in extremis ».

De families KRIKILION,
DE MECHELEER,
DE PADT,
DURAN

zijn zeer erkenielijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Heer God,

wij danken U voor deze lieve vrouw en
moeder, die ons zo nabij en dierbaar was,
voor haar grote liefde en zorg voor haar
gezin, voor haar geloof en Godsvertrou-
wen.

Dat was haar steun in moeilijkheden en
ziekte en vooral bij het verlies van haar
zoontje, zolang geleden, maar nog altijd
levendig voor haar.

Dierbare echtgenoot, ik dank U voor de
liefde en de zorgen die gij mij hebt ge-
geven vooral tijdens mijn langdurige
ziekte.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik
dank U voor uw genegenheid, gij zijt
mijn vreugde en trots geweest, gedenk
mij door lief te zijn voor elkaar en houdt
mijn gedachtenis levendig in uw gebed.

Beste familieleden en vrienden, denk
nog eens aan mij in uw gebeden.

Wij bidden U ook, Heer,

ontvang moeder in Uw vriendschap en
genade en laat haar voor eeuwig gelukkig
zijn bij U.

Amen.
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