Welzalig is de sterveling

die nooil in kwade wegen ging
maar die zijn leven, dag en mnachi,
Gods wel bewaard heeft en betracht.
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Ontving door geloof in Jezus Christus
eeuwig geluk bij God, onze Vader,
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weduwe van de Heer
HENDRIK COLLIJNS,

echigenote van de Heer
ACHIEL COPEJANS.

Zij werd geboren te Viane op 17 januari
1909 en plotseling tot haar Schepper
teruggeroepen te Geraardsbergen in de
H. Hartkliniek op 12 juli 1982, voorzien
van de Ziekenzalving.

Heer God,

de jaren die Gij gegund hebt aan deze
dierbare overledene, heeft zij getracht
door te brengen in Uw dienst.

Door haar eerlijkheid en werkzaamheid
verdiende zij de genegenheid van haar
werkgevers tijdens jaren trouwe dienst.

Haar volle inzet en aandacht

ging naar haar gezin,

zeker na het vroege verlies van haar
echtgenoot.

Verleen haar, Heer, na een rustige oude
dag in stille dienstbaarheid,

de blijvende rust van Uw eeuwig geluk.
En mogen allen, voor wie zij geleefd
en gewerkt heeft, door haar voorbeeld
van eenvoudig geloof de weg gaan
naar U, die de voltooiing zijt van alle
menselijk geluk.

Vaarwel beminde echtgenoot, kinderen,
kleinkinderen, achterkleinkinderen en
familie, heb elkander lief zoals ik U
allen eens heb lief gehad. Amen.
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danken U voor de blijken van sympathie
hun betoond bij dit pijnlijk overlijden.
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