O Jezus door uw sterven
endoor Uw dierbaar bloed
laat mij nu de Hemel erven. G.G.

.x.

Gedenk in uw gebeden en H. Misoffer
de Ziel van Zaliger
Mevrouw

Victorine LABEAU

weduwe van
Mijnheer Oscar MABILDE,

geboren te Everbeek de 30 november 1885 en
overleden te Parike de 2 november 1960,
gesterkt door de laatste HH. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen «In Articulo Mortisy.

Lid van de Broederschap van de H. Jozef en de
Confrerie van de H. Barbara.

De dood is geen sterven: de dood is een ge-
boren worden. De dierbare overledene wier
afsterven wij betreuren werd door iedereen be-
mind om haar oprecht deugdzaam en blijmoedig
karakter.

Deze goede moeder was als een koningin mid-
den van haar kinderen en kleinkinderen.

Schoonheid en sterkte waren haar kledij, vroom-
heid en godsdienstzin haar sieraad. Onvergan-
kelijk is haar moederkroon.

Moeder is dood... maar leeft en blijft leven,
niet alleen in haar beeltenis aan de wand, maar
in de beeltenis van al haar kinderen en in al
hun harten, en hoog in de hemel in het hart van
God.

Kinderen, moeder zegent u dankbaar voor uw
goedheid en zorgen. Vader en moeder wachten
in de hemel. Heft uw hoofden temidden van de
ernst der tijden hoopvol omhoog en legt uw
moeilijkheden neer in het Goddelijk Hart van
Jezus, ons Leven en onze verrijzenis.

En gij mijn kleinkinderen, blijft met hart en

ziel gehecht aan het Roomse Geloof, eert uw
ouders, bemint elkander dan zal de vrede des
Heren en het geluk van boven uw deel zijn tot
in de lengte van dagen, zoals het ook met mij
is geschied.

Duurbare familie, vergeet mij niet in uw ge-
beden.

Heer, gezegend zij Uw Naam !

De families LABEAU, MABILDE, VAN
DE VOORDE en COSYNS,
zijn zeer erkentelijk voor uw

blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.

Uitg. Raph. Van der Geynst, Everbeek-Boven
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