‘Wie God vreest, moet de dood niet vreezen.

Eccl. 1-13.
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JAN-BAPTIST LABEE

echtgenoot van Mevrouw

CLOTILDE CRUYPELINCK
Geboren te ELST den 3 October 1874,
en aldaar godvruchtig overleden den 27 October 1945
Versterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden
Lid van den Bond van de Xaverianen
en van de Confrerie van het Heilig Hart.

(FOlCZRICO]

In al uwe gedachten en in al uwe werken moet gij
u zoodanig gedragen alsof ge heden sterven moest
Gelukkig degenen die het uur hunner dood gedurig
voor oogen hebben en zich dagelijks bereiden om te
sterven.

Het lijden en de krankheden des lichaams, met
geduld verdragen, voltrekken de kroon die God ons
bereidt in den hemel. H. Aug.
Al wie zich gedurende ziin leven onde de bescher-
ming heeft gesteld van Maria, zal door zijn Hemel-
sche Moeder niet verlaten worden. H. Bern.
Beminde Echtgenoote, Kinderen en Kleinkinderen,
en duurbare Zuster, het heeft den Heer behaagd mij
tot zich te roepen, hebt vertrouwen op God en troost
u, dank voor al uwe liefderijke zorgen mij bewezen
in mijn droeve en langdurige ziekte. Beminde Kinde-
ren, bemint elkander met oprechte liefde en houdt
uwe Moeder in eer al de dagen haars le e s.

Zoete Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust 300 d.afl.

Mevrouw Jan-Baptist LA BEE, geboren
Clotilde CRUYPELINCK, hare kinde-

ren en kleinkinderen ;
De Familién LABEE en CRUYPELINCK ;
De Familien VAN DE VYVER en LISON

zeer gevoelig voor de blijken van
kristene deelneming en gebeden,

in onzen diepen rouw, danken wij

U oprecht.
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