"Weest ook gij bereid
omdat de Mensenzoon komt op
het uur waarop gij het niet verwacht." Lc. 12,40

Dankbaar aandenken aan :
MEVROUW

Floride, Clara LABIAU

weduwe van de Heer Petrus, Theophiel
DE COUVREUR.

geboren te Sint-Maria-Lierde op 15 oktober 1907 en
thuis overleden op 24 januari 1993.

Gezalfd met de H. Olie in "Extremis".

Lid van de Bond der Gepensioneerden van
Sint-Maria-Oudenhove en Ziekenzorg.

Op het feest van de heilige Franciscus van Sales,
bisschop en kerkleraar, Is Floride van ons heengegaan.
Totaal onverwachts. Ze was even weg geweest met haar
buren, het was een mooie namiddag geweest. Ze heeft het
niet meer kunnen doorvertellen aan haar dochters. Thuis
gekomen werd ze onwel en is plots gestorven. Hoe waar zijn
Jezus woorden waar hij zegt: "De dood komt als een dief in
de nacht” en "Weest ook gij bereid omdat de Mensenzoon
komt op het uur waarop gij het niet verwacht.”

Floride komt uit een landbouwersgezin. Veertien
kinderen werden er geboren waarvan er zeven volwassen
~erden. Het leven was niet gemakkelijk. Hard werken, veel
zorgen en kommer en geen enkele sociale voorziening. De
overledene heeft de slechte en de goede tijd meegemaakt,
ze probeerde er steeds het beste van te maken.

Floride was een vrouw met wie het gemakkelijk
omgaan was. Zij was graag bilj de mensen. bij de
gepensioneerden en bij de ziekenzorg ging er geen enkele
vergadering voorbij zonder haar aanwezigheid. Ze was
altijd opgeruimd. De overledene was een vrouw die zich
totaal heeft Ingezet voor haar gezin, voor kinderen en
kleinkinderen. Na het overlijden van haar man ongeveer
zes jaar geleden en bij het ouder worden werd zij flink
bijgestaan door haar beide dochters. Zij waren bezorgd
voor moeder die steeds tevreden was met wat men voor
haar deed. Elke avond ging ze bij een van de dochters
slapen en zo was men aan beide kanten gerust.

Nu is Floride naar de Heer toegegaan en wij bidden :
" Goede Vader in de Hemel,

Gij houdt van uw mensen

met hun goede en minder goede kanten.

Spreek in uw barmhartigheid Floride vrij van al

wat verkeerd was in haar leven en schenk haar
beloning voor al het goede.

Dit vragen wij door Jezus Christus uw Zoon

en onze Heer. Amen. "

Beste kinderen en kleinkinderen, heb dank voor
alles wat u voor mij deed, voor uw vriendschap, voor uw
bezoekjes, voor uw helpende hand. Het afscheid is wat
plots gekomen maar wellicht is het goed zo. Eens zien wij
elkaar weer bij de Heer.

Hellige Maria, moeder Gods,

bid voor ons arme zondaars,

nu en in het uur van onze dood. Amen.

Helige Franciscus van Sales, spreek voor de overledene ten
beste.

Namis : Dinsdag 9 februari 1993 om 18.45 uur in de kapel
van het klooster.

De families Labiau, De Couvreur, Ponceau en
Vandenbossche danken U voor uw Cristelijk medeleven en
gebed.
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