Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.

BID VOOR T DE ZIEL VAN
Mevrouw

IRMA LABIAU

weduwe van Mijnheer
Alocis ANSSERNS

geboren te Opbrakel,
de 28 Januari 1889 en er godvruchtig overleden,
de 9 Januari 1936,
“ gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Goed is de Heer voor de zielen die op Hem hoopten
voor de zielen die Hem zochten.

De dood leert ons wat we op aarde zijn. We ver-
blijven hier een tijdje op deze aarde en dan soms zeer
onverwacht komt de dood en stelt soms plots een
einde aan ons aards bestaan. Gelukkig die mens die
goed geleefd heeft en die de Heer wakende vindt.

Van krachten uitgeputis zij gestorven in een hoge
ouderdom

Zalig zijn zij die beproefd worden want na de be-
proeving zullen zij de kroon des levens ontvangea.

O God, wie het eigen is altijd mededogend te ziin
en te sparen, wij smeken U ootimoedig voor de ziel van
uw dienares aan wien Gij bevolen hebt uit deze wereld
te scheiden : lever haar niet over in de handen van den
vijand, vergeet ze niet voor eeuwig, maar gebied dat
uw heilige engelen ze opneme en naar het Vaderhuis
geleide opdat zij, die in U geloofd en in U vertrouwd
heeft, de pijnen van de hel niet lijde, maar de eeuwige
vreugde bezitte moge. Off. def.

Mijn dierbare kinderen en familieleden, ik dank U
voor wat U voor mij hebt gedaan. Vergeet het nooit
dat God de loner is van het goed en de straffer van het
lt()wc?ad. Leeft christelijk en gedenk moeder in uw ge-

eden.

Eerwaarde Zusters, dank voor uw zorgen en uw
toewijding.

Barmhartige God, geef haar ziel de eeuwige rust en
dat het eeuwig licht haar verschijne en dat ze door uw
barmhartigheid in vrede mag rusten.

Vandendriessche, opv. Paul De Vleeschauwer Nederbrakel.

Zeer getroffen door uw blijken van diep christelijk medevoelen,

Mijnheer en Mevrouw Jozef ANSSENS-PLAETENS en kinderen;
bieden U hiervoor hun welgemeende dank.

Mijnheer en Mevrouw Marcel WINTEIN-ANSSENS en kind ;

De familién ANSSENS en LABIAU,

Mijnheer Albert ANSSENS;
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