Wees bereid, want gij kent noch uur noch dag
van uw heengaan.

1.

Dit weze U een gedachtenis aan
DE HEER

PIERRE LAEMONT

echtgenoot van Mevrouw
MARIE-THERESE VERVAEKE

geboren te Ronse op 16 juni 1928

en er schielijk overleden op 24 februari 1980,

gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Pierre, wij zijn pijnlijk - diep getroffen.

In de bloei van uw jeugd zijt gij plots ontrukt
aan de liefde van uw echtgenote en kinderen.
Wij denken aan de jonge plant in de volle bloe-
sem van de lente die haar frisheid en haar
kracht door 'n rukwind ziet vernietigd.

Beminde echtgenote, lieve kinderen en klein-
kinderen, uw klacht is menselijk en zeer begrij-
pend. Waarom hem zo vroeg ontnomen, aan zijn
talrijke vrienden en aan het geluk van allen.

Gehzim ! Diep geheim.

Gij stelt misschien de vraag : Wij waren ge-
lukkig, waarom moest dit geluk gebroken wor-
den ?

Wij mogen aan God de reden niet vragen. Hij
is oneindig wijs. Zijn Wil geschiede op aarde
als in de hemel.

Aan mijn ganse familie, mijn vrienden sport-
makkers en mijn werkmakkers geef ik een laat-
ste groet.

Pierre, sterke man, zegen uw dierbare familie
van uit de hemel.

Onzs Lieve Vrouw van Wittentak, geef hem de
eeuwige rust.

Begrafenissen R. Devos en Zoon, Ronse

Mw Pierre LAEMONT, geboren Marie-Thérése
VERVAEKE, zijn echtgenote ;

Pierre LAEMONT,

Luc en Rita DHONDT-LAEMONT,

Paul en Krista LAEMONT-PAEMELAERE,

Thérése LAEMONT,

Luc LAEMONT en verloofde Chantal HEULBOSCH,

Philippe LAEMONT, zijn kinderen ;

Kristof en Ludovic DHONDT, zijn kleinkinderen ;

De families LAEMONT, VERDONCKT, VERVAEKE
en CORNELIS,

danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.




