Beeld van liefde, beeld van goedheid,
beeld van al wat edel is

bloeit zij zo in aller harten

en in elke geheugenis.

WIL BIDDEND GEDENKEN DE ZIEL
van Mevrouw

Irma - Virginie LA FORT
echtgenote van de Heer
Charles DE CLERCQ,

geboren te Zegelsem op 16 juni 1904 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de
Sint-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 15 juni 1972,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.
Zij was lid van alle godvruchtige
genootschappen.

Wij dragen in ons hart de geheugenis van
haar goedheid, eenvoud en vooral van haar
opoffering.

Haar levensweg hier op aarde was zwaar
en lastig. Zij heeft hem gegaan met moed
en vertrouwen.

Steunend op haar echtgenoot heeft zij on-
versaagd voortgewerkt aan de opbouw van
haar gezin. Zwaar werk, ontbering, ziekte
wogen op haar schouders, maar steeds heeft
haar goed humeur haar het hoofd rechtop
doen houden.

Zij was diep gelovig en kende het geheim
van het geluk : het wel en het wee in de
handen geven van God.

Met haar man vormde zij een echtpaar dat
een voorbeeld was van huwelijksliefde en hu-
welijkstrouw ; samen vormden zij een open
gezin waar vrienden en geburen gulhartig
ontvangen werden.

Moge haar liefde, die met de jaren gelou-
terd en gezuiverd werd, nog schoner bloeien
in de hemel bij God.

Heer, neem haar op in de gemeenschap
van de heiligen en zegen haar echtgenoot,
haar kinderen en kleinkinderen en allen die
haar goedheid mochten ervaren.

De families LAFORT, DE CLERCQ,
HAEZEBROECK, ASSEZ,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel




