Leve Jezus in onze harten !

.I.

Na een leven van volledige overgave aan de Vader,
in dienstbaarheid en trouw aan haar levensideaal,
ging over naar de eeuwige vreugde te Ronse
op 23 januari 1989 onze geliefde

Zuster CECILE

Mathilde LAGROU

Ere-Directrice van de Normaalscholen
“Sancta Maria” te Ronse.

Geboren te Gent op 5 november 1902

Geprofest als Zuster van Barmhartigheid te Ronse
op 12 september 1926

Gesterkt door de verlossende kracht van Jezus
Christus in de Eucharistie en in de ziekenzalving.

Goede Zuster Cecile, uw grote hart is stilgevallen. Dat
grote hart, waarmee ge God en de mensen zo vurig
hebt liefgehad, meer dan 86 jaar. Als kind hebt u de
liefde van een goede moeder al vlug moeten missen,
maar daardoor gaf u zoveel liefde aan papa en kleine
broer en aan al de mensen die mama wilden vervangen.
Zo graag vertelde u van deze jeugdjaren.

Met de oorlogsjaren belandde u in de normaalschool
te Ronse en behaalde er uw diploma van onderwijzeres.

Als jonge leerkracht mocht u in de oefenschool les
geven. Daar ook vond u de weg naar uw kloosterroeping
bij de Zusters van Barmhartigheid.

Na de vormingsjaren en verdere studies onderwees u
in de normaalschool, waarvan u na 5 jaar de gewaar-
deerde directrice werd.

33 jaar lang loodste u de boot van de normaalschool
over oorlogsgeweld, moeilijke vernieuwingen en een
groeiend aantal leerlingen naar een veilige haven, waar
u de riemen aan jongere handen mocht toevertrouwen.

Steeds waart u de vriendelijke, vastberaden, wijze Di-
rectrice van de normaalschool, waar leraressen en leer-
lingen op uw goede raad, hulp en steun konden rekenen.

Met een zwakke gezondheid hebt u wonderen ge-
daan. Uw groot hart heeft elke ontmoeting met u onver-
getelijk gemaakt.

Toen u in 1967 de normaalschool verliet voor de rus-
tige pensioenleeftijd, bleef u vol belangstelling leerlingen
en leerkrachten volgen. U hielp waar u kon in het kloos-
ter, maar vooral bad u veel voor hen die u zo nauw aan
het hart lagen en dat waren, naar het voorbeeld van
onze Stichter, “de armsten eerst,,.

Zuster Cecile, u muntte uit door een diepe eerbied
voor uw oversten. U genoot hun volste vertrouwen en
leefde innig mee met het lief en leed van de congregatie.

Goede Zuster Cecile, uw medezusters danken u voor
uw lang en offervaardig leven. Vergeet hen niet nu u
met uw Lieve Heer voor eeuwig moogt gelukkig zijn.

Dierbare familieleden en vrienden, ik draag uw zorgen
mee naar de hemel en blijf uw steun in moeilijke dagen.
Maria, Hulp van de Christenen en Patrones van onze
Congregatie, bid om eeuwige vreugde voor Zuster Ce-
cile.

De Algemene overste en de Zusters van Barmhartigheid,

de families LAGROU-OST danken u voor de sympathie
en het meeleven hun betoond bij het heengaan van hun
geliefde medezuster en familielid.
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