O heilig Kruis! onder uwe schaduw hoop en rustik.

+ BID VOOR DE ZIELERUST +

van Mevrouw

LOUISE LAHOUSSE

echtgenoote van Mijnheer
JULES DEKUYPER

Geboren te Waregem, den 22 Augustus 1886 en god-
vruchtig in den Heer ontslapen
te Zottegem, den 11 Mei 1945.
versterkt door de Troostmiddelen O.Moederde H.Kerk
Lid van den Vrouwenbond van het H. Hart.
[ERCPITE]

Zij was de ware christene vrouw ; levendig was haar
geloof, vurig en wijs hare godsvrucht ; eenvoudig en
nederig haar leven ;vrouw van orde; moeder met goed,
teeder en liefdevol hart ; voorbeeldige echtgenoote,
Zij heeft met moed aanveerd de beproevingen die
God haar overzond; zij was zoo gelaten in haar lang-
durige ziekte. Eccl.
Weest niet bedroefd gelijk dezen die geen hoop
kennen. De wereld is een ballingschap, ’t leven een
voorbijgaan, de hemel ons vaderland, Eens zullen wij
weer vereenigd zijn om van 'teewig geluk te genieten,
Troosten wij elkaar in die gedachten.

Tot weerziens, lieve Echtgenoot en Kinderen, die mij
zooveel liefde bewezen hebt in mijn lijden, en ook
gij allen die ik lief heb. Ik verlaat u, maar mijn hart
blijft bij u en zal u voorts beminnen. Volbrengt wat
gij van mij geleerd hebt, Beminde Kinderen : weest
't geluk en de steun van uw goeden Vaderen de God
van vrede zal met u zijn.

Jezus, Maria, Jozef, dat hare ziel met U in vrede ruste.

(100 d. afl,)
R. B P

De Familiéen DEKUYPER, LAHOUSSE ;
VEITH en DE ROUCK,

zeer gevoelig voor de blijken van
kristene deelneming en gebeden,
bij het afsterven van hunne teer-

geliefde

Echtgenoote, Moeder, Schoonmoeder,
Grootmoeder, Zuster, Schoonzuster en

Nicht

DANKEN' U.

Druk. Octaaf Schautteet, Trapstraat, 21 Zottegem.




