Ik ben de Verrijzenis en het leven.
b
BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

GEORGES LAMBRE

echtgenoot van Mevrouw
Orpha MARTENS

geboren te Ronse op 15 februari 1895
en er overleden op 20 september 1967,
voorzien van de H.H. Sakramenten.

«Ik zal komen als een dief in de nacht. Zalig die de
Heer bij zijn komst zal wakend vinden».

De dood van de mens is niet het laatste, doch slechts
het einde van een kortstondige proeftijd op aarde, die
beslissen zal over het eeuwig leven. Gelukkig zij, die
hier zullen geleefd hebben in de vrede van de Heer
en in gehoorzaamheid aan zijn geboden.

«Dank, Heer, voor de jaren die ik in krachtige
levensbloei heb mogen werken; dank, Heer, voor de
jaren rust die ge me hebt laten beleven. Wat ik deed
en wat ik leed, neem het genadig aan als de kranke
offergave van Uw dienaar en erbarm U over mij».

Duurbare echtgenote, ik verlaat deze wereld: God
roept mij tot zich. Ik dank u om uw vele zorgen en
blijvende toewijding.

ABeste bloedverwanten, vrienden en kennissen we
bidden voor elkander en blijven verenigd in God.

Mijn Jezus, barmbartigheid.

Van Enis, Ronse.

Mevrouw Georges LAMBRE-MARTENS,

De families LAMBRE, VANDERMEYS,
MARTENS en HUYSMAN,

danken U wan harte voor uw gebeden
en blijken van kristelijke deelname in
hun rouw.




