Bid voor de zielerust van

de Heer
Leopold Albert LAMIROY

echtgenoot van Mevrouw

Adrienne VAN DE PUTTE

geboren te Heurne op 11 november 1899
en zacht in de Heer ontslapen te Oudenaar-
de in het O. L. Vrouwziekenhuis op 13
augustus 1973, gesterkt door het H. Sakra-
ment der Zieken.

Lid van de Confrerie van het H. Sakra-
ment en de H. Amandus.

«De zielen der rechtvaardigen zijn in
Gods hand, zij zullen schitteren als een
vuur in een rietveld».

Deze woorden van de Schrift zijn vol-
komen toepasselijk op de betreurde over-
ledene : hij was een rechtvaardige, die de
wet van God in alles trachtte na te leven
en die zijn evenmens een goed hart toe-
droeg. Als ecen goede echtgenoot en een
zorgzame vader ging hij ons allen voor
op de weg naar de eeuwigheid. Moeizaam
als het was kwam hij iedere zondag in zijn
parochickerk Eucharistie vieren met de
parochiegemeenschap. Vroeg was hij er
aanwezig en steeds op de zelfde plaats.

Zo ook heeft hij vele jaren zijn werk
verricht met nauwgezetheid en plichtsbesef.
Wij zullen van deze dierbare overledene
een blijvende herinnering bewaren,

Hij die geleefd en gewerkt heeft zoals
God hem geroepen had te doen hier op
aarde ; hij die zijn plichten tegenover zijn
gezin steeds vervuld heeft ; hij die trocuw
gebleven is aan zijn geloof en regelmatig
de Heer ontmoette in de Eucharistie zal
nu ook mogcn rekenen op een ontmoeting
met de Heer.

Dierbare echtgenote, kinderen en Kklein-
kinderen gij zijt de vreugde van mijn leven
geweest ; dank voor alles! 5

Beste familicleden en vrienden dank
voor uw vriendschap en vergeet mij niet
in yw _gelovig gcked.

H. Amandus, bid voor hem.

Mevrouw Leopold LAMIROY,

zijn echtgenote,
Heer en Mevrouw
Albert ROUCKHOUT-LAMIROY,

zijn kinderen,

Heer en Mevrouw
Marc RUYSSCHAERT-ROUCKHOUT,
zijn kleinkinderen,
De families LAMIROY, HUYSMAN,
VAN DE PUTTE, HAELTEES

Gevocelig aan de blijken van deelneming
in hun rouw, bieden U hun innige dank.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde




