« Dit vergankelijke moet met onvergankelijkheid
en dit sterfelijke moet met onsterfelijkheid wor-
den bekleed... ! (Lit. overledenen)
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VROOM AANDENKEN AAN
MEJUFFROUW

Iréne LAMON
dochter van de Heer Jozef LAMON
en Mevrouw Alice VERMEERSCH

geboren te Bevere, op 10 februari 1927
en gezalfd en getroost door de heilige sakra-
menten, godvruchtig overleden in de kliniek van
de H. Familie te Gent, op 14 november 1980.

Lid van de K.V.L.V. en de K.A.V.-Bevere.

Na de bevroren bloemen, de vrome dodenbe-
zinning en gebeden van Allerheiligen werd het
kil en heel eenzaam stil bij de graven van
onze overledenen. Rond de lijdende zieke echter
blijft de drukte aan zorgen en strijden voor
het leven. Alle geestelijke en geneeskundige
hulpmiddelen worden liefdevol aangewend met
troostende woorden en bloemen onder alle an-
dere vormen van opbeuring.

Zo ging deze laatste Allerheiligen en Allerzielen
voor onze geliefde voorbij. Onze vrees groeide
dag en nacht naar dat lastig maar voorbeeldig
offer van het leven van Iréne. Zij was een
vrome en fijngevoelige vrouw, bezat een naai-
kunst die door velen en vooraanstaanden werd
gewaardeerd. Toen de gezondheid van onze zin-
gende, strijdende en lijdende moeder begaf, nam
zij deze zware huishoudelijke taak over. Na het

heengaan van moeder begaven ook geleidelijk
haar jonge krachten en werd ze bewust, dat ze
moeder heel vlug zou volgen. Moedig in de
volle overgave en toch gevoelig en vol waar-
dering voor elke attentie, zo wordt ze ons ont-
nomen, veel te vroeg maar toch rijp als een
welgevallig offer in de ogen van Gods wonder-
bare en onnaspeurbare Voorzienigheid. Pijnlijk,
maar gelaten aanvaarden wij in vereniging met
llzaar edelmoedig voorbeeld Gods Heilsbeschik-
ing.

Lieve vader, zuster, broeders, schoonbroeder,
schoonzuster en familieleden allemaal, opge-
voed door, en tussen U allen, hebben we ge-
tracht gelovig en genadevol onze opdracht van
« Liefde » te vervullen; ik vervoeg moeder en
onze andere overledenen om onze liefdevolle
genegenheid verder te beleven; aan allen die
ons met zorgen en opbeuringen hebben om-
ringd, zeggen we dank en vragen we elkaar
verder te helpen en voor ons te bidden.

Heer, geef aan al onze overledenen de eeuwige
rust !

De Heer Jozef LAMON - VERMEERSCH (})
De Heer Jean LAMON,

De Heer en Mevrouw Maxime OPSOMER -
MON, en kinderen,

De Heer en Mevrouw Lucien LAMON -
VANDERGHEYNST en kinderen,

De Heer Gerard LAMON,
De families LAMON - VERMEERSCH,

danken voor de blijken
van genegenheid en deelneming.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde
Begrafenisondern. p.v.b.a. D'Hondt, Oudenaarde




