Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

T

Gedenken we dankbaar het leven en sterven van
DE HEER

André LAMPE

echtgenoot van Mevrouw Albertine DE LANGHE

geboren te Mater op 3 september 1949 en schielijk
overleden te Maarkedal op 1 november 1996,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Allerheiligen en Allerzielen zijn twee dagen in
het kerkelijk jaar, waar wij de gemeenschap van de
ganse kerk gedenken : de heiligen in de hemel en
onze dierbare overledenen.

Het is op de vooravond van Allerzielen dat deze
echtgenoot en vader André ons plots ontvallen is.
Hierdoor wordt de droefheid over het verlies van
onze dierbaren nog veel groter.

De laatste dag van ons bestaan op aarde is ons
onbekend, opdat wij elke dag van ons leven waak-
zaam en goed zouden doorbrengen. "Wees bereid,
heeft de Heer ons gezegd, want gij kent dag noch
uur.”

Tegenover dit pijnlijk mysterie van de dood is
slechts een blijvende troost : het geloof in de eeu-
wige beloning en het betrouwen op Gods vaderlijke

goedheid. Hij zal ons ook in tegenspoed niet in de
steek laten.

Wij bidden tot God : "Heer, laat Uw Heilige En-
gelen uw dienaar André opnemen naar het Hemels
Vaderland, opdat hij, die in U gelooft en op U ver-
trouwd heeft, de eeuwige vrede moge genieten.”

Mijn goede echtgenote, kinderen en familie-
leden, het afscheid is zo plots geweest. Heb dank
voor lief en leed welke wij samen hebben gedragen.
Blijft mekaar helpen en steunen, want het leven
gaat voor u verder. Gedenk mij ook in uw gebeden.

Alle Heiligen Gods, bid voor ons.

Namis in de parochiekerk St.-Pieter te Kerkem op
zaterdag 30 november 1996 om 20.00 uur.

Uw medeleven, uw gebed en aanwezigheid waren voor
ons een echte troost. Wij danken er U van harte voor.

Albertine DE LANGHE, Zijn echtgenote;
Steven LAMPE en verloofde Silvie MESSIAEN,
Bart LAMPE en verloofde Marijke DE WOLF,
zijn kinderen;
Robert LAMPE-ADRIAENS(T), zijn vader;
Marguerite DE LANGHE(1)-ROMAN,
zijn schoonmoeder;

De families
LAMPE-ADRIAENS en DE LANGHE-ROMAN.

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.




