Uit angst en nood stijgt mijn gebed.
o Heer, wil naar mij horen :

wanneer Gij op ons falen let.

zijn wij, o God, verloren.
Maar in Uw eindeloos geduld
delgt Gij de menselijke schuld

en zegent die U vrezen.

(Psalm 31)

Dit weze een dankbare herinnering aan

DE HEER

Paul Lampe

geboren te Bevere-Oudenaarde op 30
september 1939 en vrij plots overleden in het
AZ-Gent op 28 juni 1986.

Groot is de leegheid die zijn

heengaan ons heeft nagelaten.
Onverwacht moeten wij nu

afscheid nemen van hem

die ons zo lief en dierbaar was.

Het is allemaal zo plots gegaan

voor zijn kinderen, familie en vrienden.
Wij zullen hem blijvend missen.

En toch groeit in ons hart

geen verbittering, geen vertwijfeling,
omdat wij geloven, Heer,

dat de dood niet het einde is.

Uw liefde, die eindeloos is,

laat niet toe

dat iemand uiteindelijk in het niet verdwijnt.
Gij geeft toekomst aan hen

die Gij opneemt in Uw goedheid.

Voor die toekomst hebben wij

alleen het vertrouwen in Uw Zoon

die door zijn dood het Leven bracht.

Help ons te geloven dat vader

voortaan in Uw nabijheid leeft.

Beste kinderen en familie, ik dank jullie voor uw lief-
de en zorgen. Wees steeds goed en begrijpend
voor elkaar.

Vaarwel goede vrienden, blijf hoopvolle mensen in
het leven.

De Heer en Mevrouw Peter Hoornaert-Lampe
De families Lampe-Van Belleghem,

danken U van harte
voor uw blijken van kristelijke deelneming.
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