Heer, Gij hebt onze schat geroofd: geef ons
in vergelding moed en onderwerping aan uwen
goddelijken wil.

Bid voor de ziel van de Heer

JAN BAPTISTLANCKMAN

weduwnaar van mevrouw

Rosalie De Braekeleer
en weduwnaar van mevrouw
Maria Stephanie Bavegems
geboren te Denderleeuw, op 15 december 1872 en

godvruchtig alhier overleden de 26 februari 1960.
gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Gelukkig diegene die zich niet stoort aan hét oor-
deel van de mensen, maar steeds voor God en zijn ge-
welen kan getwigen : « Ik heb mijn plicht gedaan ».

Hij was een goed mens mel een deugdzaam leven
en voorbeeldig gedrag, een trouwe echtgcnoot en be-
minnelijke vader. Zijn eenvoudige en minzame om-
gang, zijn goedhartigheid, maakten hem een vriend
voor allen die hem omringden.

Mijn lieve kinderen, kleinkinderen, achterkleinkin-
deren en al mijn familieleden, we zijn zo lang samen
gelukkig geweest. Ik zez w allen vaarwel. Neen geen
vaarwel want weldra zien we elkaar terug in het
hemels paradijs.

Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Druk De Bruyn Herman Nieuwstr, 9 Denderlecuw

De Heer en Mevrouw B. Lanckman-Van Mulders
De Heer en Mevrouw J. Wellekens-Van Den Borre
De Heer en Mevrouw A. Van Isterdael-Wellekens

De Heer en Mevrouw A. Asselman-Lanckman
De Heer en Mevrouw P. Wellekens-Lanckman

en kinderen
De Heer en Mevrouw J. Lanckman-De Ryck en kind

Mejuffer Rosa Lanckman

De familién Lanckman, De Braekeleer, Perdaens, De
Weghe en Bavegems, danken U voor uw deelneming

en gebeden.




