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Dankbaar aandenken aan
DE HEER
Remi LANDERIE

echtgenoot van mevrouw
Mariette DE METS

Geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op 25
januari 1923 en godvruchtig thuis overleden
te Landskouter op 28 oktober 2000.

Oorlogsinvalide
Opgeéiste - Krijgsgevangene 1944-1945

Mariette De Mets,

Jean -Paul Landerie (1),

Jean-Pierre en Noélla Landerie-Van der Sijpt,
Els Landerie,

danken u oprecht voor de blijken van
medeleven en deelneming.

Mag ik de geur

van je gedachten

mee naar huis voor later.

Mag ik de warmte

van je aanwezigheid

houden om te herinneren.
Mag ik je gezicht

VOOr me zien

als je denkt

en weet dat ik het weet.

Mag ik de trilling

van je stem voelen

als je niet meer tot me spreekt
als ik je niet meer zie

niet meer voel

als je als zand tussen mijn vingers
bent weggegleden.

Rouwcentrum R. De Meyer en zoon - Melle




