Het lijden op aarde, als offer aanvaard
is de opgang naar het Eeuwig Paradijs

.f.
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Als de Heer roept, van dit aards leven
naar de eeuwige heerlijkheid wordt men
stil

Te vroeg naar menselijke berekening
sloeg het uur van scheiding. Gij allen, die
mij duurbaar waarl, beweent mij niet, wani
de liefde houdt ons verenigd, en eenmaal

zien wij ons weer, om in eeuwig geluk
te leven

Duurbare echtgenote, wees niet ontroost
baar ! God heeft ons samen veel geluk ge-
schonken ; van uit de hemel blijf ik U be-
minnen.

O groot geheim der dood, hoe leert gij
ons kennen wat wij op deze wereld zijn ;
het tijdelijke is van korte duur en het geluk
der wereld verdwijint op het ogenblik, dat
wij het menen te hebben.

Wij danken God voor dit schoon en rijk
leven en bidden : «Geef Heer aman deze in-
goede man, de eeuwige rust en vredes.

Uw blijken van deelneming hebben
ons gevoelig getroost.

Wij danken U innig.
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