Dat de zielen der overledenen door de barm-
hartigheid Gods in vrede rusten.
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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Michel, Alfons LAPAEGE

echtgenoot van Mevrouw
ZULMA PANDELAERE

geboren te St. Goriks Oudenhove, op 3 med

1914 en in de Heer ontslapen op 20 augustus

1976, gesterkt door de genademiddelen van
onze Moeder de H. Kerk.

Na een lang en pijnlijk ziek zijn, na alles
te hebben gedaan wat medische wetenschap
aan middelen had, is Michel, vader, echtge-
noot, van ons heengegaan, veel te vroeg
voor zijn groot gezin, waar hij zo nodig is,
en onvervangbaar zal gemist worden.

Soms zegt men, de dood kan een verlossing
zijn. Inderdaad, is dit hier het geval. Hope-
loos, zonder mogelijkheden tot beterschap,
elke dag meer aftakelen, brengt de mens er
toe de dood als een verlossing te kunnen
aanvaarden.

Er is een strijd gestreden, een periode is
afgesloten, in ons gezin is er nu een nieuwe
toestand ontstaan. Onze voortdurende zorg en
bekommernis, om vader, in zijn ziek zijn, zijn
hopen en zijn wanhopen, zijn onmacht en
zijn wil tot leven, is niet meer daar.

Maar vergeten wij niet, dat niet alles met
het sterven van vader is weggevaagd. Er is
een nieuwe toestand ontstaan in ons gezin,
met een nieuwe aanwezigheid : vader, nu
niet meer onder ons als de lijdende, de zieke,
is niet van ons onherroepelijk gescheiden. Wij
blijven een relatie behouden, een relatie tot
vader, tot echtgenoot, want de mens is meer
dan wat hij is in de tijdspanne van de luttele
62 jaren dat hij hier op aarde is ontstaan en
heeft geleefd, tijdelijk is geweest. Nergens
wordt er een band doorbroken, alles wordt
enkel op een andere wijze voortgezet.

Laat dit ogenbik een moment van bedacht-
zaamheid zijn. Laten wij diep in ons gedachtig
zijn, al het goede dat wij in vader hebben
leren ontdekken. Dat is wat blijvend is, dat
is wat nu waarde heeft, dat is wat nu telt.
Laten wij om dat alles dankbaar zijn.

Nu komt een nieuwe toestand onze verant-
woordelijkheid opeisen. Moeder en broers en
zusters zijn er nog. God geeft ons veel, waar-
over wij rentmeesters zijn. Wij hebben alleen
maar het recht het goed te doen.

Laat de herinnering aan vader, wiens leven
voor ons een voorbeeld van zware moeilijke
strijd en veel lijden is geweest, ons leren dat
wij verantwoording te geven hebben aan God.
God alleen is de Grote Meester, en ook de
ware zin van mijn bestaan.

De families LAPAEGE, HOEBEKE, PANDE-
LAERE en VANDER SCHUEREN,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.

Druk. De Clercq, St.-Marla-Oudenhove




