Wie zijn taak vervulde als mens in dit leven
hem zal God zijn liefde en zijn vriendschap

geven.
*

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

ANGELE LAPAGE

echtgenote van de Heer
LEANDER VAN HOORDE

geboren te St.-Maria-Oudenhove, op 26 novem-

ber 1904 en godvruchtig overleden in de kliniek

St.-Elisabeth te Zottegem, op 21 maart 1987, na-

dat zij de Pauselijke Zegen en de Ziekenzalving
ontvangen had.

« God, betoon uw trouw aan haar die hier op
aarde leefde in trouw aan uw woord. Verricht
aan deze mens het wonder van het leven, een
leven zonder pijn, een leven zonder last, maar
enkel vrijheid, vrede, vreugde bij U in alle
eeuwigheid ».

Deze vrouw en moeder heeft waarlijk haar le-
ven doorgebracht in dienst van God, zich gevend
aan haar gezin, hulp biedend aan en meelevend
met al haar familieleden, met al haar naastbe-
staanden. Gelovig als ze was heeft ze dagelijks
in het gebed haar betrouwen op God uitgespro-
ken, was ze gelukkig telkens als ze de Heer
thuis mocht ontvangen ter gelegenheid van de
hoogdag. Gevoelig als ze was kon ze dankbaar
zijn om een vriendelijk gebaar, om een woord
van opbeuring, om een bewezen dienst.

Dierbare echtgenoot, op de eerste plaats gaat
mijn bijzonder dankwoord naar u om al het
goede en het schone dat gij mij in het leven
hebt aangereikt, om uw zorg voor mij en om uw
verzorging, om uw groot geduld en om uw
steeds terugkerend woord van moed mij toege-
sproken.

Beminde kinderen en mijn geliefd kleinkind,
gij allen zijt mij steeds dierbaar geweest, met
u heb ik meegevoeld en meegeleefd, steeds
mocht gij op mijn welwillende goedheid rekenen.
Moge de Heer u veilig en goed door het leven
laten gaan.

« God, het heengaan van onze dierbare, met
wie wij zo vertrouwd waren, ervaren wij als een
gemis. Wij vragen de troost van uw Geest: de
belofte van geluk en weerzien in uw vaderhuis.
Amen ».

De families LAPAGE, VAN HOORDE,
DE METS en EECKHOUT,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.
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