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BID VOOR MIJNHEER
JOZEF, EMIEL LAPAIGE

echtgenoot van Mevrouw
SUZANNE MANGELEER

geboren te Zottegem, de 20 april 1907 en

godvruchtig overleden in het Akademisch

Ziekenhuis te Gent, de 24 april 1973, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken.

Gepensioneerde N.M.B.S.
Oudstrijder 1940-1945
Lid Nationale Strijdersbond
Lid A.C.O.D.

Heden leeft de mens en morgen verschijnt
hij niet meer. Hoe gelukkig en wijs is hij,
die nu zo tracht te zijn in zijn leven, als hij
wenst bevonden te worden bij zijn dood.
Wees altijd gereed en leef zodanig dat de
dood u nooit onvoorbereid moge aantreffen.

(Nav. van Kristus)

De betreurde overledene was een recht-
vaardig en rechtzinnig man, zonder de min-
ste geveinsdheid. Zijn goedheid, zijn gedien-
stigheid en zijn gemoedelijke omgang ver-
wierven hem talrijke vrienden. Lang heeft
hij gestreden tegen de kwaal die hem ten
grave heeft geleid.

God mengt het geluk dezer aarde met bit.
terheid, opdat we des te vuriger het volko-
men en eeuwig geluk des hemels zouden be-
trachten. (H. Aug.)

Duurbare echtgenote, ik had gedacht nog
enige jaren samen met u lief en leed te
mogen delen. De Heer heeft er anders over
beschikt ; Zijn H. Wil geschiede. Stel al uw
betrouwen in Gods alwijze Voorzienigheid,
hoe hard de beproeving ook weze. Heb dank
voor uw liefderijke bezorgdheid te mijne op-
zichte ; steeds hebt gij mij bemind met een
edelmoedige liefde, toon mij voort uw ge-
negenheid met voor mij te bidden.

En gij mijn geliefde kinderen en kleinkin.
deren, dra-gt zorg voor uw moeder ; weest
nu meer dan ooit haar steun en troost.

Gij allen, mijn bloedverwanten en vrien-
den, vergeet mij niet en helpt mij door uw
gebeden.

Barmhartige Jezus, geef aan zijn ziel de
eeuwige rust.

Mevrouw Jozef LAPAIGE-MANGELEER
Suzanne,

Mijnhcer en Mevrouw Arthur REYNS-LA-
PAIGE Simonne en kinderen Rudy,
Josiane en Mireille,

Mijnheer en Mevrouw André DUBOIS-LA-
PAIGE en kind Conny,

De families LAPAIGE, MANGELEER,
SPILEERS en VAN KEYMEULEN,

DANKEN U VAN HARTE.

DRUKKERW MAGERMAN




