Dit is de roem en de glorie van de mens: volharden
en standvastig blijven in de dienst van God.

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

MARIE LATTE

weduwe van Mijnheer
REMI DE GROOTE

geboren te St-Goriks-Oudenhove op 25 december 1875

en godvruchtig in de Heer ontslapen te Zottegem op

10 september 1959, gesterkt door de HH. Sacramenten
der stervenden en de Pauselijke Zegen.

Jaar na jaar, lijk de beiers van een rozenkrans, schui-
ven de gebeurtenissen van ons leven verder. Naar het
voorbeeld van Jezus en Maria ondergaat iedereen de
blijdschap en de droefheid, om het hoofd neer te leggen
met de hoop op een glorierijke toekomst. Het bewust
zijn van het goede dat wij deden, troost ons naar het
woord van de H. Augustinus die het sterven zoet
noemt, wanneer het leven verdienstelijk is geweest.

De ouderdom is wel vaak een kroon en een beloning
maar iedereen ondervindt dat het volle geluk hier niet
op deze aarde te vinden is. leder mens draagt zijn kruis
in vereniging en in navolging van Hem die ons door
Zijn Kruis heeft verlost en tot het oneindige geluk
bestemd.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, hartelijk dank
ik U voor alles wat Gij mij zo minzaam deedt. God lone
Uw genegenheid en Uw zorg! Gerust verlaat ik deze
wereld. Om een laatste liefdeblijk verzoek ik U nog:
troost mijn ziel door een vruchtbare gedachtenis in het
gebed. Ook ik zal voor God's troon U gedenken.

O. L. Vrouw van Deinsbeke, b. v. o.
R. 1. 24

DR. MELCKEBEKE, ZOTTEGEM

DE FAMILIES DE GROOTE,

LATTE,

EN VAN SEMMERTIER

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN

KRISTELIJKE DEELNEMING EN GEBEDEN




