"Op U wil ik hopen, Heer, en zeggen :
Gij zijt mijn God, mijn levenslot ligt in uw
handen .

( liturgie 13de zondag na Pinksteren )

OPDAT GOD ZIJN HOOPVOLLE VERWACH-
TING LAAT IN VERVULLING GAAN

BID VOOR DE HEER
DESIRE LATEUR

weduwnaar van Mevrouw
MARIE ROMANIE PANNEKOEKE
geborea te St.-Maria-Oudenhove op 30 mei 1885
en er in de Heer ontslapen op 29 augustus
1966

De Heer heeft heden tot zich geroepen een
man van jaren, een vader van een groot ge-
zin. Hij heeft hem een woning bereid waar hij
meer liefde zal ontmoeten dan hij in gans
zijn leven heeft ontvangen. Hij zal ook veel
gelukkiger zijn dan dat hij het kon verdienen
of zelfs maar kon bevroeden.

In het licht van Gods Liefde zal hij, die

velen hier op aarde achterliet, weer veel an-
deren opnieuw ontmoeten. Hij zal delen in
de vreugde twee van zijn kinderen terug te
zien en zoveel anderen met wie hij op aarde
eensgezind meeleefde.
Mocht deze wens van ons en hem, niet langer
door enige band van zonde of schuld verwijderd
blijven van zija vervulling. Mocht zijn geduldig
lijden en het gebed dat wij ten zijne gunste
tot God richten, de poorten openen van 's Heren
barmhartigheid.

Désiré, te middernacht, op het uur der duis-
ternis en der slaap, zijt gij onverwacht heen-
gegaan, toen de avond van uw leven gevallen
was. Op de Middag, het wur waarop Gods

heerlijkheid haar hoogtepunt zal bereiken, zullen
wij u weer ontmoeten.

Bidden wij : Almachtige eeuwige God,
Gij hebt door de dood en verrijzenis van uw
Zoon, onze Heer Jezus, de mensheid verlost
van de dood
die als een erfstuk van Adam overgaat op
alle geslachten.
Wij bidden voor uw overleden dienaar Désir¢,
die in Adam moest sterven, maar in Christus
tot verrijzenis is geroepen.
In zijn dood werd hij verenigd met de ge-
kruisigde Christus :
verenigd hem nu met diens opstanding uit
de dood
en met de heerlijkheid van zijn hemels leven.
Amen.

De families LATEUR, PANNEKOEKE, VAN
CLEEMPUTTE en DE WEZE,
zeer gevoelig voor Uw blijken van
gristelijke deelneming danken U van
arte.
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