Ik geloof in het eceuwig leven.

ey

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Emma LAURENSSENS

echtgenote van
Mijnheer Omer VAN DAELE

geboren te Roborst, de 25 april 1902 en
schielijk overleden te Velzeke, de 17 ja-
nuari 1971. - Gezalfd met het H. Oliesel.

Een goede vrouw, een trouwe echtgenote
en diepe kristelijke moeder is van ons heen-
gegaan. De Heer heeft haar onverwachts
geroepen 1naar hij heeft haar niet onvoor-
bereid bevonden. Ze heeft geen aardse roem
gezocht, maar standvastige plichtvervulling :
haar leven was toewijding voor haar echt-
genoot en kinderen.

De dood van de rechtvaardige is kost-
baar in de ogen van God want het is de
overgang naar het eeuwig Jleven. Haar
brood heeft ze niet in ledigheid geéten,
maar ze heeft gewerkt en gezwoegd voor de
haren. De beproevingsn zijn haar niet ge-
spaard gebleven en ze heeft zich steeds
aan de schikkingen van de Voorzisnigheid
onderworpen. Zij was deugdzaam en een-
voudig, ze vreesde God en week af van
het kwaad, daarom zal het eeuwig loon haar
niet ontgaan.

Duurbare  echtgenoot, mijn plotseling
heengaan hseft u zeker bedroefd. Wij had-
den gehoopt elkaar nog vele jaren bij te
staan en gelukkig te maken. Ween niet als
degenen cie geen hoop hebhen, maar zoek
sterkte en troost bij de Heer.

Duurbare kinderen ik dank u voor uw
geregenheid en liefde. Volgt hzt goede na
dat ik u geleerd heb, eert vader en blijft
in vrede en vriencschap met elkander 'even.
Ik reken op de steun van uw gebeden.
Vaarwel en tot weerziens bij de Heer.

Jezus, barmhartigheid.

De Heer Omer Van Daele, haar echtgenoot.

De Heer en Mevrouw Roger Van Daele-Van
den Driessche en dochter Jacqueline.

De Heer en Mevrouw Maurice Van Daele-
De Coster;

haar kinderen en kleinkind.

De familién Laurenssens, Van Daele, Kindt
en Delcour,

danken U voor de geheden en deelne-
ming in hun diepe rouw.

Uitg. Mw. R. Machtelinckx - Velzeke.




