« Heer, maak ons in het wegverkeer gedul-
dig en voorzichtig ».

.I.
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Heer God, Uw trouwe dienaar Abraham
hebt Gij op =zijn pelgrimstocht heel bijzon-
der beschermd, wees ook voor ons een vei-
lige gids op de weg. Leer ons doorheen de
wisselvalligheden van deze aardse tocht, de
weg zoeken die Gij ons hebt geopenbaard
in Jezus Christus, Uw Zoon.

leder van ons weet dit gebed heel actu-
eel voor zichzelf, want wij weten ons van
huis weggaan, maar zijn nooit zeker of on-
ze aankomst deze =zal zijn die wij bij het
weggaan hebben gepland.

Heel onverwacht vermoeden wij de aan-
komstwoorden van de Heer : « Kom, goede
en getrouwe dienaar en neem nu bezit van
wat van eeuwigheid voor U is weggelegd ».

Omer, wij zullen U missen in de Zon-

dagsmis, die gij steeds devoot en voorbeel-
dig op de eerste plaats van uw dagorde
plaatste.

Omer, wij zullen U missen in onze ge-
buurte, waar gij altijd en voor iedereen tijd
had om met woord en daad terwille te zijn.

Omer, wij zullen U missen in onze fami-
liegemeenschap, waar wij altijd voor elkan-
der gereed waren in wel en wee, in ziekte
en gezondheid.

Beste familieleden, buurtmensen, vrienden
en kennissen, was het mij niet meer moge-
lijk U allen in woorden mijn dankbaarheid
uit te drukken, dan vraag ik U nu heel bij-
zonder voor mij te bidden opdat ik weldra
door mijn voorspraak bij de Heer dit alles
ruimschoots moge vergoeden.

O.-L.-Vrouw van de Wageweg, neem ons
steeds onder Uw bescherming nu en vooral
op onze reis naar onze eeuwige eindbestem-
ming.

De families LAUREYNS-DE PRIJCK,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




