Dankbare herinnering aan

Mevrouw Julia Lauwaert

echtgenote van Jozef Piessen

o Hillegem, 23 juni 1913
1 Oudenaarde, 9 juni 1980

Heer God,

Gij die ook haar naam hebt geschreven
in de palm van uw hand,

Gij hebt haar niet voor de dood bestemd
maar voor het geluk in U.

Laat haar geborgenheid vinden

in uw mysterie van goedheid

dat alle begrip te boven gaat.

De familie Jozef Piessen

dankt U voor uw medeleven, gebed
en blijken van sympathie.







