Als een bloem straalde jij
rust en vrede.
Wij beloven die voor jou

voor altijd te bewaren.

Aandenkenaan
MEVROUW
Louise LAUWERIER
echtgenote van wijlen
Ernest COESSENS
Sylvain DE MEULEMEESTER

Geboren te Schorise op 31 mei 1914
en in de Heer ontslapen in het
A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem op
15januari 1996.

Gesterkt door de H. Sakramenten
der zieken.

De families Lauwerier, Persoons,
Coessens, De Meulemeester danken

u voor de blijken van oprecht medeleven.

Ma,

Je handen hebben steeds voor ons
gewerkt, je hart voor ons geklopt.

Je ogen hebben ons tot het laatste
moment gezocht.

Je wilde nog zoveel,

maar had niet meer de kracht.

Je ziekte had je volkomen in zijn macht.
Je was zo moe, je hebt je strijd
gestreden.

Al je zorgen en verdriet behoren nu tot
hetverleden.

Dank voor het leven, ma,

om de hoop en de toekomst,
om al het mooie

dat je met ons hebt willen delen.
Rust nu maar uit, ma.

We vergeten je niet,

Jje zal altijd bij ons blijven.

Drukk. Morre, Zwalm







